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Scriba
Simon Middelkamp
Apollostraat 17
5258 AR Berlicum
Tel. 06-20596459
s.middelkamp@protestantsekerk.n
l

 Door deze Nieuwsbrief wil het Breed 
Moderamen van de classis Noord-
Brabant, Limburg en Réunion Wallonne 
kerkenraden, predikanten, kerkelijk 
werkers en andere belangstellenden 
informeren over ontwikkelingen en 
activiteiten in en rondom de classis.

Stuurt u deze nieuwsflits a.u.b. door 
naar alle kerkenraadsleden en anderen 
waarvan u denkt dat ze er belangstelling
voor hebben.

Kijk ook op de website van de classis: https://www.classisbrabantlimburg.nl/

U kunt ook zelf iets aanmelden voor de classicale website.

U kunt zich hier inschrijven voor de maillijst: 
https://www.classisbrabantlimburg.nl/inschrijven-maillijst/

In deze nieuwsflits
- Het koninkrijk is dichtbij
- Gaza, Palestina en Israël
- De Berge Passie op 20 maart
- Goede Vrijdagwandeling Wahlwiller – Vaals op 3 april
- Kerkenbeurs en congres op 20 maart
- Predikantendag Bond van Predikanten 21 april
- Theologische conferentie 17 en 18 maart over jood-zijn van Jezus
- Jaarlijkse ontmoeting met bisdom Roermond
- Roman over Matteus: De twijfel van een leerling
- Advies bij beleggen
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Het Koninkrijk is dichtbij
Hoe lang duurt het nog voor het koninkrijk komt? Als we
dat zouden kunnen afmeten aan bepaalde tekenen, zoals
oorlogen en aardbevingen, dan zou deze woeste tijd een
goede tijd zijn. Maar met deze vraag en deze gedachte
zitten wij op het verkeerde spoor. Het Koninkrijk is niet
alleen iets van de toekomst, nee, het is iets dat ook nu al
doorbreekt, tegen alle geweld in. Als een bloem die door
het asfalt breekt. Althans, zoiets lijkt Jezus te bedoelen
in Lukas 17:

20Toen de farizeeën Jezus vroegen wanneer het koninkrijk van God zou 
komen, antwoordde Hij hun: ‘De komst van het koninkrijk van God laat zich 
niet aanwijzen, 21en men kan niet zeggen: “Kijk, hier is het!” of: “Daar is 
het!” Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik.’

Het koninkrijk breekt door in het kruis – waar onthuld wordt wat de krachten zijn 
die ten dode leiden, en de krachten die ten leven leiden zichtbaar worden in het 
geschonden gelaat van Christus – en in de opstanding waar de gekruisigde de Koning
en Verlosser blijkt te zijn.
Dit Koninkrijk is steeds bezig zijn vorm te krijgen, ook al lijkt daar niets op te 
wijzen. Het is ook vandaag aanwezig waar mensen geraakt door het Woord van het 
evangelie en in beweging komen naar hun naaste; dus waar mensen zich ontfermen
over elkaar. Daar is de Geest aan het werk, daar is de Koning, de Messias aanwezig.
Dat kunnen we niet evidence based vaststellen, maar het koninkrijk werkt wel 
degelijk. Waar de Koning is, daar is ook het Koninkrijk.

Ik vind dat altijd zo troostend, dat gezegd wordt dat het koninkrijk binnen 
handbereik ligt. Gods koninkrijk is in het evangelie geen verre toekomst, maar 
breekt nu al door in kleine daden van liefde en recht. Stap voor stap mogen we 
groeien in geloof, hoop en liefde.
De Veertigdagentijd biedt ruimte om als gemeente samen op weg te gaan. Door 
gebed, vieringen en gezamenlijke activiteiten kunnen we elkaar inspireren en 
ondersteunen. Door met elkaar in gesprek te gaan over wat het lijden, sterven en 
opstaan van Jezus betekent in ons leven, groeien we samen toe naar Pasen.

Met een hartelijke groet, namens het Breed Moderamen van de Classis Noord-
Brabant, Limburg en de Réunion Wallonne.
In Christus verbonden,
 
Ds. Marco Luijk
Classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne 
m.luijk@protestantsekerk.nl
tel. 06 52 33 52 85

mailto:m.luijk@protestantsekerk.nl
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Gaza, Palestina en Israël

Scriba dr. Lees van
Ekris

Kerkelijk spreken

De scriba deelt
theologische reflecties
die voortkomen uit wat
er leeft in de kerk.
Deze inzichten
verbinden geloof met
actuele
maatschappelijke
thema's en geven
richting aan hoe we
vandaag Christus
belijden in woord en
daad. Zie https://protestantsekerk.nl/verdieping/scriba-kees-van-ekris-verander-
het-gesprek/

Palestijnse kerkleider Munther Isaac stelde onlangs in de media dat delegaties van 
westerse kerken wel op bezoek komen, maar niet bereid zijn om te luisteren. 
Scriba Kees van Ekris legt uit wat de reis naar Israël en Palestina hem heeft geleerd
en waarom het volgens hem belangrijk is om het gesprek hierover te veranderen.

Munther Isaac is een van de stemmen uit een lijdende kerk en van een lijdend volk.
Ik heb hem hoog. Het was een voorrecht om tijdens onze reis ( Ontmoetingen in 
Israël en Palestina: diepe trauma’s, schrijnend onrecht én geloofsmoed ) 
toegelaten te worden tot het innerlijke leven van veel Palestijnse christenen.

We hoorden over de ondraaglijke vernederingen, de doden, de woede. Het raakt 
me om te horen dat er in verschillende media nu het beeld is ontstaan alsof 
we niet geluisterd hebben. Dat neem ik ter harte. Ik heb Munther Isaac persoonlijk 

https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/ontmoetingen-in-israel-en-palestina-diepe-trauma-s-schrijnend-onrecht-en-geloofsmoed/
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/ontmoetingen-in-israel-en-palestina-diepe-trauma-s-schrijnend-onrecht-en-geloofsmoed/
https://en.wikipedia.org/wiki/Munther_Isaac
https://protestantsekerk.nl/verdieping/scriba-kees-van-ekris-verander-het-gesprek/
https://protestantsekerk.nl/verdieping/scriba-kees-van-ekris-verander-het-gesprek/
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/ontmoetingen-in-israel-en-palestina-diepe-trauma-s-schrijnend-onrecht-en-geloofsmoed/
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geschreven om dit te zeggen en om sommige dingen uit te leggen. Ik ga dat niet 
publiekelijk doen.
Discussies in kranten en fitties op social media brengen ons niet verder. Ik kan wel 
een paar dingen verhelderen. Het is onjuist te suggereren alsof Palestijns leed en 
onrecht toegedekt worden. Mijn eerste scribabrief  ( klik op plaatje om verder te 
lezen )

Brief van de scriba - Moed

in oktober ging over het onrecht aangedaan aan Palestijnen: over de verwoesting 
van de infrastructuur van Gaza, de dood van duizenden mensen, de schending van 
mensenrechten, de asymmetrie van de macht. Die werkelijkheid heb ik geprobeerd
te beschrijven.

Uniformiteit in al die stemmen
Mijn eerste reis was naar Israël en Palestina. Dat was een teken van respect. 
Tijdens het synodegesprek (zie video  https://youtu.be/YsuCc4aSQUE ) in onze 
kerk heb ik verteld over de Westbank, over hoe een systeem in wording is, juridisch
en van beton, die Palestijnse bewoners van hun land verdrijft en daarmee een 
existentiële dreiging vormt voor hun bestaan in het land. Als er serieuze 
aanwijzingen zijn voor genocidaal geweld in Gaza, en die zijn er, dan is er horror 
gaande. In politieke en diplomatieke sfeer hebben we dit geagendeerd en dat 
blijven we doen.  Zie verder https://protestantsekerk.nl/verdieping/scriba-kees-
van-ekris-verander-het-gesprek/

De Bergse Passie op 20 maart
We kennen allemaal wel The Passion, die weer op Witte donderdag uitgezonden
gaat worden. In Bergen op Zoom organiseren we voor de tweede keer: DE 
BERGSE PASSIE. We hopen dat deze bijzondere activiteit een jaarlijks 
terugkerend gebeuren gaat worden. Een nieuwe traditie om op bijzondere 
wijze het lijden van Christus te gedenken en wellicht ook wel zelf een beetje te
ervaren.

Datum: 20 maart a.s.
Plaats van opening: Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom
Tijd: 19.00 uur. (De kerk is open vanaf 18.30 uur)

Zie https://www.classisbrabantlimburg.nl/de-bergse-passie-op-20-maart/

https://www.classisbrabantlimburg.nl/de-bergse-passie-op-20-maart/
https://protestantsekerk.nl/verdieping/scriba-kees-van-ekris-verander-het-gesprek/
https://protestantsekerk.nl/verdieping/scriba-kees-van-ekris-verander-het-gesprek/
https://youtu.be/YsuCc4aSQUE
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/brief-van-de-scriba-moed/


5

Goede Vrijdagwandeling 3 april van Wahlwiller naar Vaals

De Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland organiseert op 3 april een Goede 
Vrijdagwandeling van Wahlwiller naar Vaals. De tocht van ruim 13 kilometer voert 
van de Katholieke kerk van Wahlwiller naar de Hervormde Kerk in Vaals (de hoogst 
gelegen protestantse kerk van Nederland… ) De route leidt de wandelaar langs 16 
kruiswegstaties, waar er bij het lijdensverhaal van Christus wordt stilgestaan. De 
wandeling begint om 12.00u, aankomst Hervormde Kerk in Vaals is om 17.00u. Om 
18.00u kan er gezamenlijk worden gegeten in de Oude Pastorie naast de kerk.

De Goede Vrijdagviering, waar door Evangelielezing, stilte en liederen het 
lijdensverhaal ten gehore wordt gebracht, begint om 19.30u.

Opgave voor de wandeling kan tot en met 28 maart bij de predikant van de 
gemeente: Ferdinand Borger, 043 3272722/0621660348 of  predikant@maas-
heuvelland.nl  Aan de wandeling zijn geen kosten verbonden, voor de maaltijd 
wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Gezien het heuvelachtige karakter is deze 
tocht vooral bedoeld voor geoefende wandelaars. Een kleiner deel van de route 
lopen behoort ook tot de mogelijkheid. Meer informatie: Ferdinand Borger, 
Bogaardenstraat 1, 6211 SM Maastricht 0621660348

Kerkenbeurs en congres op 20 maart

Kerkenbeurs – facilitaire vakbeurs voor kerken

Op Kerkenbeurs Nederland
komt u in contact met bedrijven die ervaring hebben met kerken en wat jullie 
wensen en behoeften zijn. Daarnaast leert u anderen kennen met dezelfde vragen 
en uitdagingen voor hun kerken. Want je ontmoet elkaar op de Kerkenbeurs!
Kerkenbeurs Nederland is voor iedereen die betrokken is bij het beheer en bestuur 
binnen een kerk. Ook voor geluidsteams, bouwcommissies, communicatieteams 
enzovoort.

mailto:predikant@maas-heuvelland.nl
mailto:predikant@maas-heuvelland.nl
https://www.classisbrabantlimburg.nl/kerkenbeurs-2026-en-congres/
https://www.classisbrabantlimburg.nl/wp-content/uploads/2026/02/Kerkenbeurs_logo_NEDERLAND_2026_CMYK.png
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Naast een beursvloer vol deskundige bedrijven hebben we een interessant 
programma samengesteld met presentaties en workshops over actuele 
onderwerpen.

Alle informatie vindt u hier:
https://kerkenbeurs.nl/bezoeker
Entreebewijs Kerkenbeurs:
https://tickets.kerkenbeurs.nl/ticket/inschrijven-kerkenbeurs-nederland-2026
Programma:
https://kerkenbeurs.nl/index.php/programma-kerkenbeurs

Congres ‘Het kerkgebouw van de volgende generatie’

In samenwerking met VKB Kerkrentmeesters zal Kerkenbeurs een congres 
organiseren dat plaatsvindt in de ochtend van de eerste beursdag van 
Kerkenbeurs Nederland 2026.  Thematiek die ochtend zal betrekking hebben op
toekomstige gebruiksmogelijkheden van het kerkgebouw. Het congres vindt 
plaats op vrijdag 20 maart 2026 in de ochtend, eveneens in Expo Houten.

Hoe ziet het kerkgebouw van 2050 eruit? Welke behoeften hebben nieuwe 
generaties als het gaat om een vierplek? Hoe zien zíj de toekomst van het 
kerkgebouw?

Deze vragen zullen ruimschoots aan bod komen tijdens het congres. Vier experts 
belichten vanuit hun eigen, onderscheidende invalshoek hun visie op het 
kerkgebouw van de volgende generatie. Na de pauze nemen zij plaats in een panel 
voor een discussie met alle aanwezigen, zodat bovenstaande vragen op een 
interactieve wijze van een antwoord worden voorzien. In dit panel is de stem van 
de jonge generatie zelf ook nadrukkelijk vertegenwoordigd om te voorkomen dat er
oude wijn in nieuwe zakken wordt gedaan.
Zie verder https://www.classisbrabantlimburg.nl/kerkenbeurs-2026-en-congres/

Predikantendag BNP op 21 april
Thema: Binnenste Buiten – mystiek, bevindelijkheid en geloofsbeleving van de 
predikant.

Zie https://www.classisbrabantlimburg.nl/binnenste-buiten-mystiek-
bevindelijkheid-en-geloofsbeleving-van-de-predikant/

Theologische Conferentie Schouder aan schouder, Joden en 
Christenen in gesprek over het Jood-zijn van Jezus

17- 18 maart 2026. Bezinningscentrum Emmaus te Helvoirt (NL). Zie 
https://www.classisbrabantlimburg.nl/schouder-aan-schouder-joden-en-
christenen-in-gesprek-over-het-jood-zijn-van-jezus/

https://www.classisbrabantlimburg.nl/schouder-aan-schouder-joden-en-christenen-in-gesprek-over-het-jood-zijn-van-jezus/
https://www.classisbrabantlimburg.nl/schouder-aan-schouder-joden-en-christenen-in-gesprek-over-het-jood-zijn-van-jezus/
https://www.classisbrabantlimburg.nl/binnenste-buiten-mystiek-bevindelijkheid-en-geloofsbeleving-van-de-predikant/
https://www.classisbrabantlimburg.nl/binnenste-buiten-mystiek-bevindelijkheid-en-geloofsbeleving-van-de-predikant/
https://www.classisbrabantlimburg.nl/kerkenbeurs-2026-en-congres/
https://kerkenbeurs.nl/index.php/programma-kerkenbeurs
https://tickets.kerkenbeurs.nl/ticket/inschrijven-kerkenbeurs-nederland-2026
https://kerkenbeurs.nl/bezoeker
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De jaarlijkse ontmoeting tussen bisdom Roermond en 
de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne
11 maart in het bisschoppelijk paleis in Roermond.

Op 
Op de foto van l naar r: scriba Simon Middelkamp, classispredikant Marco Luijk, 
Mgr. Ron van den Hout, mw. Elly de Haan uit Maastricht en dr. Bernhard Hegge.

Gesproken is over het synodale proces en de toekomstvisie in het bisdom. De 
laatste is verwoord in het “Kompas voor de Toekomst”. Die kunt u hier nalezen.
Van de kant van de classis is verteld over het classisteam, de roadshow – de 
bezoeken van het breed moderamen aan de ringen, en de nieuwe ideeën hoe de 
gemeenten te ondersteunen en richting te geven.

Roman over Matteus: De twijfel van een leerling

De verloren herinneringen van Matteüs. Anno Domini 23-92

Wie kent niet de Matthäus-Passion? Dit meesterwerk van Bach is gebaseerd op de 
tekst van de evangelist Matteüs. Maar wie was deze man, wiens werk al 
eeuwenlang de wereld over is gegaan? Over de schrijver van het beroemdste 
evangelie bestaan nauwelijks betrouwbare gegevens, maar deze roman wekt de 
figuur van Matteüs tot leven in een meeslepende roman.

Het verhaal speelt zich af in de eerste eeuw na Christus, in de vier grote steden 
van het Romeinse Rijk: Alexandrië, Jeruzalem, Antiochië en Rome. De roman 
schetst een levendige wereld met handelskaravanen, gevarieerde landschappen, 
Egyptische geneeskunst, geavanceerde Romeinse wegen- en waterbouw, exotische 
godsdiensten, waarzeggers en slangenbezweerders. Tegelijkertijd komen de 
erbarmelijke leefomstandigheden van velen aan bod, naast de immense rijkdom 
van de bovenlaag. Het is een tijdperk waarin een van de ingrijpendste 
ontwikkelingen plaatsvindt: de geleidelijke afsplitsing van het christendom van het 

https://admin.bisdom-roermond.org/public/mkw_editor_uploads/files/Toekomst/Toekomstvisie%20Bisdom%20Roermond%20digitaal.pdf
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jodendom – een proces dat tot op de dag van vandaag doorwerkt en een groot deel 
van de westerse cultuur heeft bepaald.

De roman beschrijft ook de briljante, maar waanzinnige keizer Nero en de 
chaotische machtsstrijd na zijn dood, het Vierkeizerjaar en neemt de lezer mee 
naar de wereldberoemde bibliotheek van Alexandrië, waar men alles in het werk 
stelde om ‘alle boeken van de wereld’ te verzamelen.

Schrijver is dr. Richart Huijzer. Zie https://www.classisbrabantlimburg.nl/boek-de-
twijfel-van-een-leerling/

Advies bij beleggen

Zie https://protestantsekerk.nl/verdieping/koert-jansen-wij-maken-het-voor-
gemeenten-gemakkelijker-om-te-beleggen/

Koert Jansen (1969) is portefeuillehouder beleggingen in de dienstenorganisatie van
de Protestantse Kerk. Lokale gemeenten die overwegen te gaan beleggen, kunnen 
bij hem terecht voor advies. "We gaan niet voor maximaal rendement ten koste van
alles.” Lees verder via bovenstaande link.

Kijk ook op de website van de classis:
https://www.classisbrabantlimburg.nl/

  GELOOF          HOOP              LIEFDE
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