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Advent

Op 30 november is de adventstijd
begonnen, vier weken van
voorbereiding op de komst van de
Heer. Een tijd van inkeer en
bezinning. En van reikhalzend uitzien
naar het licht en de geboorte.

Het is een voorbereiding op de komst
van de God van Liefde als kwetsbare
mens naar onze aarde. Als

Vredevorst, een lichtpunt in de chaos
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en duisternis die onze wereld soms lijkt te overheersen. Een licht waaruit wij hoop
kunnen putten. Een licht waarop wij ons leven kunnen richten. Een licht dat in ons
wil schijnen en dat wij zelf kunnen opnemen en verspreiden.

En zo wil Advent ook gevierd worden: een uitzien naar de geboorte van God als een
mensenkind in onze wereld, een uitzien naar de komst van de Heer met het
aanbreken van het Koninkrijk maar ook en vooral de geboorte van de God van liefde
in ons eigen hart.

Om met Etty Hillesum te spreken:

“Eén ding is wel zeker: men moet de voorraad liefde op deze aarde helpen
vergroten. leder beetje haat dat men aan het veel te vele haten toevoegt, maakt
deze wereld onherbergzamer en onbewoonbaarder.” (Etty Hillesum, 4 juli 1942, 0.45
uur)

Daarom ontsteken we elke zondag een kaars op de Adventskrans en beleven in stille
liefdevolle aandacht deze tijd.

Bezoeken

Ook in 2026 zijn er vierjaarlijkse bezoeken aan gemeenten. Daarvoor leg ik het
accent bij die kerkenraden die daar zelf om vragen of waar vragen zijn over de
toekomst en bij die pastores / predikanten die nog geen persoonlijk gesprek in dat
kader hebben gehad. leder die voor een periodiek gesprek in aanmerking wil komen,
kan zich overigens ook zelf melden via m.luijk@protestantsekerk.nl . Dan maken we
een afspraak.

Generale Synode

Op 14 en 15 november was in Lunteren de vergadering van de Generale Synode. Via
de website van de kerk kunt u de beraadslagingen zien en de stukken lezen. U kunt
ook de vergadering terugkijken: Vergaderschema synode | Protestantse Kerk in
Nederland

Functieprofielen predikant, pastor en kerkelijk werker werden gepresenteerd. Voor
het eerst zijn de functieprofielen voor predikant, pastor en kerkelijk werker duidelijk
geformuleerd. Wie wil, kan hier verder lezen: Generale & Kleine Synode |
Protestantse Kerk in Nederland

Begeleiding voor predikanten en pastores

Deskundige begeleiding: coaching, supervisie of geestelijke begeleiding

Elke predikant, kerkelijk werker en pionier is in het kader van de Permanente
Educatie verplicht eens in de vijf jaar een begeleidingstraject te volgen. Denk hierbij
aan (pastorale) supervisie, geestelijke begeleiding of (loopbaan)coaching. Je
onderzoekt werkgerelateerde vragen, staat stil bij je inspiratiebronnen en roeping,
en reflecteert op jezelf en je handelen in specifieke situaties.
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Een begeleidingstraject versterkt je professionaliteit en helpt je om met energie,
toewijding en voldoening in je werk te staan. Je bepaalt in samenspraak met je
begeleider je leerdoelen en leervragen. Elk traject is maatwerk.

Het is aan te raden om gedurende je loopbaan verschillende vormen van begeleiding
in te zetten, afhankelijk van je context. Er hoeft geen sprake te zijn van een
probleem in je werk: zie het als een soort onderhoud van je professionele en
persoonlijke ontwikkeling.

Voorbeelden van begeleidingsvragen:

e Hoe beleef ik mijn roeping?

e Hoe kan ik mijn spiritualiteit blijven voeden?

o Hoe ga ik om met collega’s, kerkenraad en gemeenteleden?

o Wie ben ik als leidinggevende in de gemeente?

Zie verder: Coaching, supervisie of werkbegeleiding | Protestantse Kerk in Nederland

Coaching Ruimzicht

De Stichting Ruimzicht biedt coaching aan zowel voor individuele predikanten als
voor teams van predikanten en kerkelijke werkers. Ruimzicht werkt hierin samen met
de Dienstenorganisatie van de kerk en met verzekeraar Dominass. Kosten voor
coaching worden in heel veel gevallen volledig vergoed. Voor meer informatie over
individuele coaching: Coaching | Stichting Ruimzicht

Migranten

Speciaal in deze tijd van mensen die een herberg zoeken ook enige informatie over
mensen die in Nederland een dak boven hun hoofd zoeken.

De Stichting Geloofsinburgering - Home - Geloofsinburgering - heeft een boek laten
verschijnen, en wel ‘Samen met alle heiligen’ geschreven door ds. Esther van Schie. Zij is
ook voorganger van de ICU-gemeente in Gouda. Zij vertelt uit eigen waarneming ‘Lessen uit
de praktijk van intercultureel kerk-zijn’, zoals de ondertitel is.

Dus veel praktijkvoorbeelden; soms onthutsend, soms ontroerend, maar altijd
leerzaam. Zij heeft op haar ervaringen gereflecteerd en dat in een gemakkelijk
leesbaar boek beschreven: over ‘haar’ interculturele gemeente in Gouda, over ‘Jezus
als kerk’, ‘een samengestelde familie’ (interculturaliteit) en ‘geloof delen’. Verder
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over ‘de interculturele kerkdienst’ en tenslotte ‘uitdagingen voor monoculturele
gemeenten.’

Dit is niet alleen een leesboek, maar ook een werkboek. Om over na te denken en om
het dan uit te proberen. Met als hoog doel de opbouw van het koninkrijk van God in
Nederland - samen met andere heiligen (Efeze 3: 18, 19), waarvan er een aantal
ruimschoots voorhanden zijn uit een andere cultuur, maar wel in Nederland. Wij
hebben hen nodig om ... ‘de liefde van Christus te kennen, die alle kennis te boven
gaat .....’

Staat er dan in de bijbel wat over migratie? Dat blijkt verrassend veel te zijn.
Abraham was tenslotte een migrant, en Izak en Jacob ook. En Ruth, een heel
bijbelboek over een migrant. En, om niet meer te noemen, moest Jezus niet als baby
vluchten voor Zijn leven? Ds. Marien Kollenstaart gaat er breed op in via zijn helder
geschreven boek ‘Allemaal vreemdelingen’. Hij is predikant in de PKN, voorganger
van een interculturele gemeente in Gouda en werkt ook voor de Stichting
Geloofsinburgering (www.geloofsinburgering.nl ). In zeven bijbels-theologische
perspectieven op migratie en intercultureel kerk-zijn worden we overtuigd van het
feit, dat de bijbel veel zegt over vreemdeling-zijn, over migranten.

Themabijeenkomst 'Slim verhuren van je gebouw(en)' - VKB

(commercieel)
Ontdek de kracht van jouw kerkgebouw!

Op maandag 19 januari 2026 nodigen we beheerders, kerkrentmeesters en
betrokkenen bij kerkgebouwen uit voor een inspirerende themadag. Deze dag staat
volledig in het teken van hoe jouw kerkgebouw méér kan betekenen - spiritueel,
maatschappelijk én financieel. Laat je inspireren door praktijkverhalen van collega-
beheerders, werk aan toekomstbestendig werkgeverschap (speciaal voor
kerkrentmeesters) en versterk je netwerk. Samen zorgen we ervoor dat
kerkgebouwen behouden blijven, exploitatie verbetert en werkplezier groeit.

Wat kun je verwachten?

v Inspirerende voorbeelden en praktische tips in twee workshoprondes
v Toerusting voor beter werkgeverschap

v Netwerken met vakgenoten

v Nieuwe ideeén om jouw gebouw optimaal te benutten

Praktische informatie

[[] Datum: maandag 19 januari 2026

™) Tijd: 10.30 - 15.30 uur

? Locatie: Maartenskerk & De Koningshof, Kerkplein 1, Doorn
Kosten: €99,00 per persoon

(Kom je als beheerder samen met je kerkrentmeester?

Dan is het kaartje voor de kerkrentmeester gratis!)
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Rouwen en vieren in Bergen op Zoom

Een bijzonder initiatief, zie: Rouwen en vieren Bergen op Zoom

Eric van der Geer ziet in Amsterdam de kas van Rouwen & Vieren voor het eerst. Zijn
dochter is er in 2022 vrijwilliger en het initiatief grijpt hem aan. Pratend met de
organisator wordt Eric enthousiast om de Kas ook in ons mooie Bergen op Zoom te
plaatsen. Zijn enthousiasme werkt aanstekelijk en al snel wordt er een kernteam
gevormd. De gemeente en ondernemersvereniging Sterck reageren ook enthousiast en
verlenen alle medewerking. Sinds 11 juni 2024 zijn wij een Stichting met ANBI status.

Van 13 t/m 27 december 2025 staat deze kas aan het Gouvernementsplein in
Bergen op Zoom. In deze periode is de kas van 12.00 tot 18.00 uur open, ook in het
weekend. Gesteund door fondsen, sponsoring en crowdfunding is dit initiatief
mogelijk.

Een plek centraal in Bergen op Zoom met een kas erop. Even stilstaan bij een verlies
te midden van alle feestelijkheden. Een kaarsje aansteken, iets in het gastenboek
schrijven, op een lint schrijven waar je dankbaar voor bent. Momenten met een lach
en een traan, een moment van verbinding met elkaar. Maar ook verbinding tussen het
verlies en de nieuwe, voorzichtig blije momenten. Het is er allebei en het mag er ook
allebei zijn. Het één is er niet zonder het ander.

Rouw is liefde, zolang we rouwen hebben we lief. Rouwen is niet aan
geloofsovertuiging verbonden. Alle mensen van alle nationaliteiten, religies en
overtuigingen rouwen. Daarom is de kas voor iedereen en van niemand. De liefde
blijft ook na een verlies bestaan.

Oecumenische lezing over wij-zij denken
Publiekslezing door Bart Brandsma: Doorbreek de dynamiek van het wij-zij denken

Maandagavond 19 januari 2026, 20.00
uur

Grote Kerk, Kerkstraat 20,
’s-Hertogenbosch

Wij-zij denken heeft impact. Het

verrijkt en bedreigt. Door polarisatie

kan de stabiliteit van onze

samenleving op het spel komen te

staan. Hoe zorgen we ervoor dat we

elkaar niet verliezen? Daarvoor heb je
inzicht nodig: hoe werkt wij-zij

denken? En handvatten: wat kun je

doen en zeggen, zodat je je overtuiging kunt
uitdragen zonder hardvochtig te zijn.
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Spreker van deze avond is de invloedrijke filosoof Bart Brandsma. Als resultaat van
zijn denkwerk, antwoorden zoekend op het fenomeen wij-zij denken, ontwikkelde
hij het Denkkader Polarisatie. Hiermee traint hij professionals, zoals agenten,
burgemeesters, ministers en docenten om effectief posities kiezen, hun
(on)mogelijkheden te onderkennen en een polarisatiestrategie uit te zetten.

Tijdens de Publiekslezing met de titel ‘Doorbreek de dynamiek van het wij-zij
denken’ vertelt Bart Brandsma over dat Denkkader Polarisatie. En hij geeft een
mini-training waarin de aanwezigen worden uitgenodigd om hun persoonlijke
polarisatiekaart te maken. Ook legt hij de game changers z0 uit, zodat iedereen er
na afloop mee aan de slag kan. Eenvoudig, maar ook zéér uitdagend! Zie ook
www.insidepolarisation.nl

De Publiekslezing is vrij toegankelijk. Een gift na afloop wordt op prijs gesteld.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Protestantse Gemeente Den Bosch
i.s.m. de classis van de Protestantse Kerk in Nederland en het Bisdom van ’s
Hertogenbosch in het kader van de Week van Gebed voor de Eenheid van de
Christenen.

Zittingstermijnen van kerkrentmeesters die geen ouderling zijn
en de diaconale rentmeesters zijn maximaal 12 jaar
aaneengesloten

Soms krijgen we vragen als: Hoe zit het met de positie van kerkrentmeesters die geen
ouderling zijn en met de diaconale rentmeesters? Welke regelingen uit de kerkorde
zijn op hen van toepassing?

In vele gemeenten van onze classis wordt voor de vorming van de colleges meermaals
gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het aantrekken van rentmeesters niet
zijnde ambtsdrager.

De kerkorde bepaalt in ordinantie 11 artikel 2 lid 3 het volgende:

“Ten aanzien van de kerkrentmeesters die geen ouderling zijn en van de diaconale
rentmeesters, is van overeenkomstige toepassing hetgeen voor ambtsdragers
bepaald is ter zake van de zittingstijd, de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de
benoeming, het opzicht en de behandeling van bezwaren en geschillen.”

Kortom ook voor de rentmeesters geldt dat zij een maximale termijn van 4 jaar
aangaan en vervolgens herbenoembaar zijn tot maximaal 12 jaar. Daarna zijn ze pas
weer benoembaar na 11 maanden.

De gedachte kan opkomen ‘wat een formaliteiten’ en dat wordt wellicht als zodanig
ervaren.
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Echter, let op: Bij te nemen besluiten is van belang dat deze rechtsgeldig genomen
worden en dan is de kerkorde bepalend ook naar derden toe. Zoals bij de verkoop
van een gebouw of aangaan van een verplichting.

We adviseren u daarom een rooster van aan- en aftreden op te stellen en te hanteren
voor de vergaderingen.

Kijk ook op de website van de classis: https://www.classisbrabantlimburg.nl/

GELOOF HOOP LIEFDE
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