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6 juni 2025

Pinkstergroet

Beste kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten, kerkelijk werkers, leden van de classicale 
vergadering en colleges in de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne, en mensen met 
wie wij verbonden zijn,

Pinksteren

Pinksteren is een feest van verbinding tussen hemel en aarde. In de vlammen op de hoofden van de 
leerlingen wordt iets zichtbaar van het hemelse vuur van liefde dat over de wereld wordt geblazen. 
Het werkt aanstekelijk. Hun harten worden omhoog geheven en ze zijn vrolijk. En raad eens? Ineens 
verstaat en begrijpt iedereen elkaar. Wat voor taal mensen ook spreken, vanaf nu zien ze elkaar aan 
als zusters en broeders. Kom daar maar eens om in deze akelige tijd waarin de vreemdeling door 
velen alleen als vijand wordt gezien.

In het nieuws is dat een rechter in de Verenigde Staten een streep zette door de poging van de 
Amerikaanse regering om de komst van buitenlandse studenten naar Harvard te blokkeren. Op 
diezelfde universiteit gaf een Chinese student een toespraak. Studente Yurong Jiang sprak: “Toen ik 
mijn 77 studiegenoten uit 34 landen ontmoette, veranderden de landen die ik alleen kende als 
kleurrijke plekken op een kaart in echte mensen. (...) We dansten door elkaars tradities en droegen 
de last van elkaars wereld. Wereldwijde uitdagingen voelden plotseling persoonlijk.”

Het is een prachtige gedachte bij Pinksteren. Ze verstaan elkaar niet alleen, ze dansen ook samen en 
dragen elkanders lasten.
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Wat een tegenstelling met onze nationale politiek waarin niet meer over mensen wordt gesproken 
maar alleen nog over asiel- en gelukszoekers die we moeten weren uit ons land. Hoe lastig het 
vreemdelingenvraagstuk ook is, het is van alle tijden dat het niet eenvoudig is. Niet voor niets zegt de
bijbel de vreemdeling lief te hebben in Leviticus 19:33-34 (HSV):

Wanneer een vreemdeling bij u in uw land verblijft, mag u hem niet uitbuiten. De vreemdeling die bij 
u verblijft, moet voor u zijn als een ingezetene onder u. U moet hem liefhebben als uzelf, want u bent 
zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte.

En ook op andere plaatsen wordt in de bijbel gesproken van verbroedering van de volken. Neem 
bijvoorbeeld deze beroemde passage uit Jesaja (NBV21):

6Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten
voor alle volken een feestmaal aan:
uitgelezen gerechten en belegen wijnen,
een feestmaal rijk aan merg en vet,
met pure, rijpe wijnen.
7Op deze berg vernietigt Hij de sluier
waarmee alle volken omhuld zijn,
het kleed dat alle volken bedekt.
8Voor altijd doet Hij de dood teniet.
God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht,
de smaad van zijn volk neemt Hij van de aarde weg
– de HEER heeft gesproken.
9Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God!
Hij was onze hoop: Hij zou ons redden.
Hij is de HEER, Hij was onze hoop.
Juich en wees blij: Hij heeft ons gered!’

Gebed bij Pinksteren

Gezegend bent u!
Om de Geest die u schenkt,
om uw nabijheid
en de liefdevolle wijze
waarop u in deze wereld bij ons in wilt wonen.
Gezegend bent u!
Omdat u ons op doet ademen,
ons in de ruimte zet
en met nieuwe ogen doet zien.
Gezegend bent u!
Omdat u ons de gave
mededogen en bramhartigheid schenkt,
omdat u ons doet zien
dat niet wij in het middelpunt staan,
maar uw visioen van gerechtigheid,
en humaniteit,
waarin alle mensen
broeders en zusters zijn.
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Tot u bidden wij,
dat wij de moed hebben
uw geest vrij baan te geven,
dat wij de liefde hebben
het leven met elkaar te delen,
dat wij hoop hebben
en de door onszelf
opgeworpen barrières
van angst en benauwdheid
weten te slechten.
 
Dat wij uw droom
van een maaltijd voor alle mensen
voor ogen houden,
en elkaar geen brood
en veiligheid ontzeggen.
Dat wij het leven van Christus
delen met elkaar,
dat wij elkaar niet naar het leven staan,
maar een thuis zijn voor de ander.

Kom Schepper, Geest,
voltooi wat u begonnen bent,
en sla uw vleugels van erbarmen
over ons en over allen
die uw zorg en bescherming nodig hebben.
Amen.

Namens het breed moderamen wens ik u een vrolijk en gezegend Pinksterfeest!
Heureuse et bénie Pentecôte.
In Christus verbonden,

Ds. Marco Luijk
Classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne
m.luijk@protestantsekerk.nl
tel. 06 52 33 52 85

Kijk ook eens op de website. Zie Classis Noord-Brabant - Limburg en Réunion Wallonne 
(classisbrabantlimburg.nl)
En abonneer u op de nieuwsberichten: Inschrijven Maillijst – Classis Noord-Brabant - Limburg en 
Réunion Wallonne (classisbrabantlimburg.nl)

https://www.classisbrabantlimburg.nl/inschrijven-maillijst/
https://www.classisbrabantlimburg.nl/inschrijven-maillijst/
https://www.classisbrabantlimburg.nl/
https://www.classisbrabantlimburg.nl/
mailto:m.luijk@protestantsekerk.nl
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Nieuws

Kerkasiel Kampen

Scriba René de Reuver en de familie Babayants in de Open Hof kerk in Kampen
In de Open Hof in Kampen verblijft de familie Babayants. Omdat ze met uitzetting bedreigd worden is
al een half jaar een continue kerkdienst gaande. Op 16 juli ben u welkom de classispredikant te 
vergezellen vanaf 12.00 uur bij de kerkdienst aldaar. Wilt u zo vriendelijk zijn u bij hem op te geven 
als u dat wilt doen.
De voorgangers in onze classis worden opgeroepen ook een kerkdienst te leiden in Kampen. U kunt 
zich hier opgeven: Kerkasiel Kampen - Kerkasiel Kampen

Kortgeleden schreef een aantal mensen een lied waarin zij de situatie van de familie Babayants 
treffend wisten te verwoorden. En daarmee ook voor alle gewortelde kinderen. In dit lied wordt 
duidelijk waarom de gemeente Kampen bescherming biedt aan de familie Babayants.

Ze zijn al thuis
In een kleine kerk in Kampen
Houdt zich een familie schuil
Twee in Nederland geboren,
De rest heeft zekerheid verruild
Voor een kans op kunnen leven
Zonder twijfel, zonder angst
Zetten zij al 100 dagen
Al hun vrijheid aan de kant

Hij op voetbal, zij op dansen
Ze spreken hier de taal
Hun vader zingt Suzan en Freek
Voor hen is het normaal

https://kerkasielkampen.nl/
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Dat met de lunch een broodje kaas op school
En mama in de regen
Met twee dochters op de fiets
Bij Lidl appels af gaat wegen

Hun vader wil gaan werken
Staat al 11 jaar in de wacht
Hij wil zoveel gaan bereiken
Maar het ligt niet in zijn macht
Of zijn vrouw zijn zoon zijn dochters
Uit hun bed worden geplukt
Hun zo Nederlandse wortels
uit de grond worden gerukt

Wat heb je nodig, wie moet je zijn?
Wie is het gegeven om echt Nederlands te zijn?

‘s Ochtends om een uur of zeven
Tien agenten naast je bed
Je mag niemand iets vertellen
Telefoon wordt uitgezet
Ze zijn met grote zwarte busjes
En bevelen dat “we gaan”
Opgesloten achter tralies
Wat hebben we misdaan?

Als je naar je grote broer kijkt
En die zegt “het komt wel goed”
Maar je voor het dichtstbijzijnde gras
Langs drie betonnen muren moet
Ergens in de verte
Schreeuwen vrienden hard je naam
Ze hebben zich verzameld
Zijn om je heen gaan staan

Maar ze staan achter die muren
Die jou scheiden van de rest
En ze zullen blijven roepen
Tot het heel hun stem verpest
Jullie horen op ons voetbalveld
En bij ons in de klas
Dit land is jullie thuis
Zoals geen ander dat ooit was.

Lied van Gerjan Hanekamp, Bart Nonkes, Rafael Rubingh en Sofie de Bruijn. Zie ook: Ze zijn al thuis –

https://kerkasielkampen.nl/ze-zijn-al-thuis/
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Classicale dag 25 juni in Waalre
Voor kerkenraden en colleges. Van 18.00 uur (maaltijd, wel aanmelden) tot 21.30 uur.
In de Agnus Dei-kerk, Kon. Julianalaan 12, Waalre
Op 25 juni komen alle PKN-kerken uit Limburg en Brabant samen op een inspirerende avond in De 
Kempen. We kijken samen naar het omgaan met je kerkgebouw, vermogen en geld. Hoe doe je dat 
beter? Kan een classicaal kerkelijk bureau daarbij ontzorgen en optimaliseren? De avond is praktisch, 
concreet, helpend. Het perspectief: je gebouw en je geld gebruiken als middelen voor uitstraling en 
vernieuwing.
Zie Classis-avond voor kerkenraden en colleges ! – Classis Noord-Brabant - Limburg en Réunion 
Wallonne en geef u op.

Inspiratiedag Muziek in de kerk | Protestantse Kerk in Nederland.
Zaterdag 27 september 2025 vindt in Utrecht de Inspiratiedag Muziek in de kerk plaats. Deze dag 
draait om inspiratie en ontmoeting rondom de liturgie als verhaal. Hoe zet je muziek zo in dat liturgie
begint te stromen? Klassieke en eigentijdse vormen van vieren en muziek komen aan de orde. Hoe 
breng je ze vruchtbaar met elkaar in gesprek? Wat kan ik ermee als musicus of voorganger in mijn 
eigen gemeente?
We leren nieuwe praktijken en liederen kennen en er zal veel gezongen worden. Iedereen die muziek
maakt in de kerk is van harte welkom, van dorpsorganist tot bandlid, evenals voorgangers en 
liturgiecommissies. Inspiratiedag Muziek in de kerk | Protestantse Kerk in Nederland.

Open kerkendag 9 juni Tweede Pinksterdag
Op Tweede Pinksterdag, maandag 9 juni 2025, wordt de landelijke Open Kerkendag gehouden. De 
vierde editie van de Open Kerkendag staat in het teken van Hoop. Het Nederlandse landschap staat 
bekend om de torenspitsen en kerken, maar wat schuilt er nu precies achter deze stenen façades? In 
de Nederlandse kerken is zóveel kunst en erfgoed te zien, dat je zonder overdrijving van musea kunt 
spreken. Zie Open Kerken | Maandag 29 mei 2023

Veilige kerk
Op 21 mei was er een classicale dag in Den Bosch. Binnenkort staat het verslag op de website van de 
classis.
Voor gemeenten die het beleid rond Veilige kerk nog niet up-to-date hebben is het zaak nu snel 
beleid rond Veilige Kerk vast te stellen wat u onder een veilige kerk verstaat en hoe u dat in gesprek 
brengt in de gemeente, vertrouwenspersonen aan te stellen en VOG’s aan te vragen. U kunt verder 
advies inwinnen bij de classispredikant.

 

https://www.openkerkendag.nl/
https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprotestantsekerk.nl%2Fevenementen%2Finspiratiedag-muziek-in-de-kerk%2F&data=05%7C02%7Cm.luijk@protestantsekerk.nl%7C89b1a003d8b641e011dc08dda4d87579%7Cbfa454c29b7741b992c461fec3735209%7C0%7C0%7C638847971777716012%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=4rsbZQcT5qdFrWvU9mDFXH6Sol9lNS6lPThmYqKowGU%3D&reserved=0
https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprotestantsekerk.nl%2Fevenementen%2Finspiratiedag-muziek-in-de-kerk%2F&data=05%7C02%7Cm.luijk@protestantsekerk.nl%7C89b1a003d8b641e011dc08dda4d87579%7Cbfa454c29b7741b992c461fec3735209%7C0%7C0%7C638847971777716012%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=4rsbZQcT5qdFrWvU9mDFXH6Sol9lNS6lPThmYqKowGU%3D&reserved=0
https://www.classisbrabantlimburg.nl/classis-avond-voor-kerkenraden-en-colleges/
https://www.classisbrabantlimburg.nl/classis-avond-voor-kerkenraden-en-colleges/

